Vertellen

Wat moet ik?

1 Koningen 3:16-28

Werkvormen
4-7 jaar
POy Gesprek: Waar hadden de twee
vrouwen ruzie over? Hoe loste de
koning het op? Heb jij ook wel

eens ruzie met iemand? Hoe wordt het dan
opgelost?

Spel: ‘De koning weet raad.’ Eén kind
‘ speelt de allerbeste, allerslimste

koningin of koning. Zij/hij mag plechtig
plaatsnemen op een troon. De andere
kinderen komen bij de koning(-in), maken
een buiging en leggen een probleem voor.
Weet de koning(-in) een oplossing? Zo niet,
dan kan ze plechtig zeggen: ‘Wat denkt u zelf?’
Problemen kunnen bijvoorbeeld zijn:
+ Er komt geen limonade uit de kraan.
+ Ik moet al naar bed als ik nog niet moe ben.
« Wij willen tegelijk op dezelfde fiets.
» lemand heeft mijn bal afgepakt.

Creatief: Van een koning worden
Of tegenwoordig vaak schilderijen of
mooie foto’s gemaakt. Neem een

koningsmantel en een kroon mee, en laat de
kinderen om de beurt poseren. Maak er mooie

foto’s van.
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Vertelling 4-7 jaar

Salomo, de slimme koning

Er was eens een koning.

Niet zomaar een koning; een geweldige koning.

Hij leek wel een sprookjeskoning.

Koning Salomo - zo heette hij - was de allerrijkste koning die ooit bestaan had. Hij
was ook de allerknapste en de allerbeste en de allerslimste.

Dat kwam niet door hemzelf hoor; daar had God voor gezorgd. Want God wilde dat
het goed zou gaan met de mensen. Daar moest de beste koning voor zorgen.

Over koning Salomo werden bijzondere verhalen verteld. Het ene verhaal was nog
geweldiger dan het andere. En sommige verhalen waren een beetje... apart.
Luister maar.

Op een dag kwam twee vrouwen bij de koning. Ze keken allebei boos en verdrietig.
‘Wij hadden allebei een kind’, zei de ene vrouw. ‘Maar nu is haar kind weg. Alleen mijn
kind is er nog.’

‘Nietes!” riep de andere vrouw. ‘Mijn kind is er nog. Het kind dat er niet meer is, is van
jou. Het kind dat er nog wel is, is van mij!’

‘Nietes!’ riep de eerste weer.

‘Welles!” En zo ging het nog een tijdje door.

Weet je wat de koning toen zei? Hij zei: ‘Jullie moeten het kindje maar delen. Allebei
de helft.’ (Dat meende de koning niet echt, hoor. Maar hij wilde horen wat de vrouwen
zouden zeggen.)

‘Mij best’, zei de ene vrouw. ‘Liever een half kind dan geen kind.’

‘Maar de andere zei: ‘Dat kan niet, koning. Een half kind kan toch niet leven? Geef het
kind dan maar aan haar.’

De koning wist genoeg. Hij zei: ‘De vrouw die het kind wilde delen, is niet de echte
moeder. Die ander is de echte moeder. Want zij houdt echt van het kind.’

Het kind ging met zijn moeder mee naar huis. De andere vrouw was nog steeds
verdrietig, omdat haar eigen kindje weg was. Maar het klopte wel, wat de koning had
gedaan.

Mattijs Weegenaar
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